
  

Brouwerij Cevelum 

Brouwerij Cevelum bestond ruim 100 jaren.  

Ongeveer op de parkeerplaats van Maartenshof is de heer Petrus Toonen in 1896 
begonnen met brouwerij 'De Ster'.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1841 - 1907 

 
Zijn zoon Franciscus Toonen heeft later deze brouwerij overgenomen.  

Deze ging in 1921 een vennootschap aan met brouwer Barten uit Beugen. 

Er werd een nieuwe brouwerij gebouwd aan de Kaneelstraat met de nieuwe 

naam "Cevelum", de oude Romeinse naam van Cuijk.  

Het Cevelum-bier stond hoog aangeschreven en werd meerdere malen bekroond, 
zowel in Parijs als in Pilsen (het toenmalige Tsjecho-Slowakije; hier komt ook de 

naam pils vandaan.). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Brouwerij Cevelum 
in zijn volle glorie 



  
In de Twee Wereldoorlog brandden de brouwerij en het woonhuis geheel af.  
Deze werden beide na de oorlog weer herbouwd.  

 

  
Op deze foto uit 1921 staan van links naar rechts: 
Hent Raafs, Jan Raafs, van Tits (uit Beugen), Nölleke Heijl, FransToonen (de 
brouwer), Jan Peters, Barten (uit Beugen), Harry Thoonen (uit Oeffelt).  

Achter het stuur van de vrachtauto zit Dorus Groenen.  

Bijna alle kleine brouwerijen werden door de grote brouwerijen opgekocht en 
moesten van de markt verdwijnen.  

Ook de Cuijkse brouwerij ontkwam niet aan dit lot en werd opgekocht door 
"De Oranjeboom" (Skol).  

Tegenwoordig (2015) kennen wij Cevelum als groothandel in dranken en 

natuurlijk slijterij Cevelum aan het Louis Jansenplein. 

 

Cuijk, februari 2015  

De Heemkundegroep van het FAD  
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